Droom

Uit de slaap keer ik terug naar de eenzaamheid
tussen jou en schoonheid sla ik een brug.

Sluit mijn ogen en ik zie

de wereld met jouw ogen.

Mijn leven worstelt met liefde

een liefde die zonder jou sterft

een liefde die in jouw handen heeft gebloeid
een liefde die in mijn handen is gevallen.

Zoals ik brei je aan jouw dromen

met mijn handen vlecht je jouw haren.
Steek de zon met je ogen aan

bied me nog eens de maan aan.

Achter dit raam blijf ik zitten
in jouw ogen zie ik de regen.
Het geeft niet, open je ogen.
Het geeft niet, ik ben opnieuw verdrietig.

Speel niet met mijn gekweld hart

het einde van dit spel ken ik wél.

Het is jammer om uit elkaar te gaan

ik ben immers jaren lang je huisgenoot.
Shahien Najafi

vertaling: Baharak Bashar - Johan De Vos

https://youtu.be/6UOyAfG7HT4
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